
Hoe Maudy haar gave ontdekte 
 

 

Kerstavond 1967 

Keerpunt in het leven van Maudy was kerstavond 1967, ze was toen 11 jaar. “Ik 

stond boven in de slaapkamer mijn haar te borstelen. 

Plotseling merkte ik dat de gordijnen van de open 

linnenkast in de wind wappereden. Ik dacht dat er een 

raam openstond. Toen hoorde ik op de achtergrond hele 

zachte muziek. Ik onderbrak het borstelen van mijn 

haar en toen ik me weer omdraaide naar de spiegel zag 

ik een Chinese vrouw in traditioneel kostuum.  

 

Zij stond daar met haar handen gevouwen, als in een 

gebed, ze knikte langzaam en lachte naar mij.” Maudy 

schrok hier enorm van en viel flauw. Achteraf bleek 

het haar oma te zijn. “Vanaf dat moment bad ik God om 

moed en zei dat ik Zijn Volk zou bijstaan met de gave van het helder horen. Ik 

vroeg Hem of Hij mij alsjeblieft geen geestverschijningen meer wilde zenden.” Zo 

is het gegaan. Haar talent heeft zich in de jaren die volgde goed ontwikkeld. Nu 

is Maudy in afwachting van haar eigen televisieshow in New York. 


