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De grote overgang 

Volgens de oude kalender van de Maya eindigt de 

wereld zoals we die kennen in 2012. De astronomische 

kennis van de Maya’s stond op een hoog niveau en op 

basis daarvan deden ze voorspellingen. Ook over 2012. 

Dit jaartal is het einde van een periode van 26.000 

jaar. Volgens de Maya’s vindt er dan een omslagpunt 

plaats. Sommige mensen denken dat de wereld vergaat, 

maar veel anderen spreken eerder van ‘de grote 

overgang’.  John: “Het is de overgang van de derde 

naar de vierde dimensie. Op spiritueel niveau betekent dat we een ruimer 

bewustzijn krijgen en dus ook onze ondergesneeuwde intuïtieve gaven 

herontdekken. Maar vooral het gevoel van eenheid met alles weer gaan ervaren.”  

 

De dag des oordeels 

Op fysiek niveau betekent het dat de Aarde haar 

frequentie (trilling) verhoogt en de mens daarin 

meegaat. Maar daar waar het lichter wordt (de 

frequentie zich verhoogt) komt ook de waarheid aan 

het licht en ontstaat er chaos. Deze chaos is nu al 

op grote schaal zichtbaar. Niet alleen op politiek 

en economisch niveau, maar ook de natuur. Moeder 

Aarde zal de komende tijd nog aardig met haar veren 

gaan schudden om weer helemaal ‘schoon’ te worden. 

Maar ook zou er een nieuwe planeet – Planet X of ook 

Nibiru – onze kant opkomen. Waarvan de veranderingen (zoals ons klimaat) nu al 

merkbaar zijn. Ook allerlei heilige geschriften spreken over deze ‘eindtijd’. 

Denk aan de bijbel: ‘de dag des oordeels’.  

 

John: “Wat we werkelijk tegemoet kunnen zien moeten we afwachten. Maar hoe meer 

mensen voor die tijd hun eigen frequentie al verhogen, hoe makkelijker de 

overgang zal zijn.” 


